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Donkere dagen! Daadkrachtig optreden nodig

En dat komt niet doordat we in de wintertijd 
zitten, maar door de “toestand in de wereld”.
We leven mee met familie en vrienden, met alle 
onschuldige slachtoffers in het Midden Oosten. 
Met grote zorg zien wij in Nederland, hoe de een-
zijdige berichtgeving de samenleving beïnvloedt. 
Zorgen maken we ons ook over de enorme impact 
die de oorlog heeft op de regio en op de rest van 
de wereld.

De situatie roept op tot waakzaamheid tegen het 
sterker wordende antisemitisme. Het is van groot 
belang daar daadkrachtig tegen op te treden, waak-
zaam te zijn en te blijven. 
Yad Vashem laat ons zien wat de gevolgen zijn van 
discriminatie en uitsluiting. 

Met de wens voor, een voor allen voorspoedig jaar 
dat voor ons ligt en een alomvattende SHALOM.
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Want waarom herdenken we wat we denken te 
weten? Waarom herdenken we als er iedere dag of 
week of maand wel een moment voorbij trekt dat 
De Oorlog ons omsluit? Door een onverwachte 
stolperstein op straat, een boek of film die net 
verschijnt, door gedragen woorden en stemmen 
die ons waarschuwen voor waar uitsluiting en 
discriminatie in extremis toe kunnen leiden, door 
de holocaust als een nog altijd ongeëvenaard 
dieptepunt van de geschiedenis te beschouwen. 

Wat wij weten of dénken te weten verandert met 
de tijd. Omdat ons geheugen wordt gekleurd, ver-
vaagd en vervormd, omdat we leven in een tijd van 
nepnieuws, omdat wij denken dat de oorlog alleen 
díe oorlog is en niet in een andere verpakking, in 
beginnende vorm, in alledaagse levenstaferelen om 
de hoek kan komen kijken. Omdat we van velen 
niet mogen vergelijken, maar wanneer je dat stie-
kem toch zou doen, de eerste voortekenen van een 
nieuwe oorlog zich op meerdere plekken ter wereld 
in potentie zou kunnen aandienen, met een andere 
methode, met een al dan niet andere minderheid 
als slachtoffer en op een andere schaal. Maar in 
de basis begint alles bij hetzelfde principe: Als we 
geen morele grenzen trekken, als we meelopen, 

In 1953 werd door het Israëlische Parlement, de 
Knesset, het instituut Yad Vashem opgericht, om 
de Holocaust in al zijn facetten vast te leggen. Yad 
Vashem is een onderzoekscentrum dat studie ver-
richt naar zowel de oorzaken als de gevolgen van 
de Jodenvervolging in Europa voor en tijdens de 
Tweede Wereldoorlog. Bovendien is Yad Vashem 
een monument ter herinnering aan de miljoenen 
Joodse slachtoffers van de Holocaust.

De Staat Israel stelt zich middels Yad Vashem ook 
tot taak om niet-joodse mannen en vrouwen te 
eren, die met inzet van eigen leven en dat van hun 
huisgenoten, Joden hebben gered.

Herdenken = niet vergeten!
Dit is het thema van het 3e symposium dat de 
Stichting Vrienden van Yad Vashem Nederland op 
Woensdag 15 Mei 2024 gaat organiseren.
Van 13.00 – 18.00 uur zal dit symposium plaatsvin-
den in de Uilenburger Synagoge, in het hart van de 
voormalige Amsterdamse Joodse buurt.

Gerenommeerde sprekers zoals prof. Dr. Emile 
Schrijver, Prof. Dr. Bart Wallet en anderen zullen 
hun bijdrage leveren over dit symposiumthema.
Educatie is zeker voor toekomstige generaties hoog 
nodig en moet naar onze mening veel meer binnen 
het onderwijs geïntensiveerd worden.
Dat is dan de reden dat een groot aantal docenten 
uit het voortgezet en middelbaar onderwijs, uitge-
nodigd zijn dit symposium bij te wonen.

NU, in een steeds gecompliceerd wordende samen-
leving, moeten we NU wijzen op de gevaren van 
discriminatie en uitsluiting.

De kennis over de Holocaust neemt af en een klein 
deel noemt het zelfs “een mythe”.Belangenorganisa-
ties maar ook maatschappij- en geschiedenisleraren 
luiden de noodklok. Wordt er nog wel goed onderwe-
zen over het onderwerp Holocaust? En wil de gemê-
leerde huidige voortgezet- en middelbare schoolpo-
pulatie überhaupt nog wel wat over dit onderwerp 
horen? Er zijn inmiddels al vele docenten die zich 
niet comfortabel voelen om vrijuit te spreken. 

Er is veel onwetendheid over de gruwelijkheden van de 
Tweede Wereldoorlog, zegt ook de Claims Conference, 
een internationale organisatie die opkomt voor de 
overlevenden van de Holocaust. Er werd geschokt 
gereageerd op de uitkomst van een recent onderzoek, 
waaruit naar voren kwam dat bijna een kwart van 
de Nederlanders tussen 18 en 40 jaar de Holocaust 
bagatelliseert en/of ontkent.

Volgens de onderzoekers is dat percentage het hoogst 
van een reeks metingen in Westerse landen. Er is dus 
veel werk te doen, zegt ook de Minister van Justitie, 
Dilan Yeşilgöz. Een eerder onderzoek wees al uit 
dat 1 op de 5 docenten het thema niet of nauwelijks 
ter sprake kan brengen. 23% van de ondervraagden 
noemt de Holocaust een mythe of zwaar overdreven. 
Er zal dus meer aandacht in het onderwijs moeten 
komen.

Een ander probleem is dat geschiedenislessen juist 
nu onder druk staan. Vooral op het VMBO ontbreekt 
gewoonweg de tijd om de Tweede Wereldoorlog uit-
gebreid te behandelen. De uitslag van het onderzoek 
onderstreept ook nog eens het grote belang om de 
massamoord, ook op de Nederlandse Joden, centraal 
te houden bij de jaarlijkse 4 mei herdenkingen.

toekijken of zwijgen wanneer we het tegenover-
gestelde zouden moeten doen, zijn uitsluiting en 
discriminatie nooit ver weg. Als we onze comfor-
tabele levens leidend vanaf de zijlijn de wereldpo-
litiek aanschouwen alsof wij er zelf geen deel van 
uitmaken is een oorlog nooit ver weg. Maar ook als 
we niet opkomen voor mensen die wij zelf niet zijn 
of van wie we denken dat ze niet op ons lijken, is 
een nieuwe gitzwarte bladzijde in de geschiedenis 
ernstig dichtbij.

Laten we ons nog vele jaren afvragen waarom we 
herdenken. En laten we ieder jaar opnieuw tot de 
conclusie komen dat wat we weten niet toereikend 
is. Dat de oorlog ons als mensheid iets had moeten 
leren en dat teleurstellend weinig heeft gedaan. 
Waarom we herdenken? Omdat het moet. Omdat 
we onszelf iedere dag, of dan tenminste ieder jaar, 
weer moeten vertellen dat we morele grenzen moe-
ten trekken, niet moeten meelopen, niet mogen 
toekijken of zwijgen als welke minderheid dan ook 
wordt gediscrimineerd. De vraag stellen waarom 
we moeten herdenken, ís herdenken. Laten we die 
vraag stellen tot we erbij neervallen.

U bent van harte uitgenodigd dit symposium 
op 15 mei 2024 OOK bij te wonen.
Aanmelden kan via email simondde@xs4all.nl
De deelnamekosten incl. koffie/thee, drinks e.d. 
zijn Eur 30,- per persoon.

Na uw aanmelding ontvangt u een bevestiging 
waarna het bedrag ad € 30,- per persoon kan worden 
overgemaakt.

De vraag stellen 
Herdenken = niet vergeten Wat weten ze nog?

Column
Symposium Onderwijs

     waaróm we herdenken is in 
essentie het herdenken zélf

Educatie is zeker voor toekomstige generaties hoog nodig De situatie is zorgelijk

Woensdag 15 mei 2024, 13.00 – 18.00 u, Uilenburger Synagoge

Door Ronit Palache

Wij hopen ook dit jaar opnieuw 
een beroep op u te mogen doen

Daag Acceptgiro!
Sinds juni is de acceptgiro verdwenen, maar er zijn 
gelukkig andere manieren om uw gift over te maken.

Eenmalige donatie
Maak het bedrag waarmee u wilt ondersteunen over 
op Bankrekeningnummer NL07INGB 000 31 60 930

Een gift via de 
QR code kan 
natuurlijk ook

Automatische incasso
U geeft ons een machtiging om eenmalig of perio-
diek een bedrag van uw rekening naar die van ons 
over te boeken.De machtiging kunt u op elk gewenst 
moment stopzetten.

Periodieke schenking
Vanwege de optimale belastingaftrek is dit de meest 
gekozen en interessantste mogelijkheid.
U legt zich voor een periode van minimaal 5 jaar 
voor een vast bedrag per maand, kwartaal, half 
jaar of jaar vast.Wilt u dit regelen? Neem dan even 
contact met ons op. U kunt zelf een overeenkomst 
periodieke gift downloaden van de site van de 
Belastingdienst. 
U vult de overeenkomst in, stuur het dan aan ons 
Secretariaat Yad Vashem, Biesboschstraat 30’, 
1078 MT Amsterdam.
Wij vullen dan de ontbrekende gegevens op het 
formulier in en sturen het weer retour.
Wij hopen ook dit jaar opnieuw een beroep op u te 
mogen doen en ons te verblijden met een financiële 
bijdrage. Het werk van onze Stichting Vrienden van 
Yad Vashem Nederland blijft aangewezen op giften.

Met uw gift kunnen wij wij er toe bijdragen dat het 
onderzoekswerk in Israel t.b.v. de aanvragen voor 
de toekenning van een Yad Vashem medaille en 
oorkonde, kan blijven doorgaan.



De eretitel ‘Rechtvaardige onder de Volkeren’, ook wel Yad Vashem-onderschei-
ding genoemd, bestaat uit een medaille en een oorkonde, Tevens wordt zijn of 
haar naam in het Herdenkingscentrum Yad Vashem in Jeruzalem in de muur 
gebeiteld van het park gewijd aan de ‘Rechtvaardigen onder de Volkeren’.
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Rechtvaardigen onder de volken Hoogste onderscheiding namens de staat Israel zijn de YAD VASHEM onderscheidingen toegekend! voor Jan Zwartendijk
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Het zijn altijd mooie, emotionele bijeenkomsten; 
de uitreikingen van de Yad Vashem onderschei-
dingen, die namens de Staat Israel worden toege-
kend. Het laat bij de vele aanwezigen een grote en 
onvergetelijke indruk achter.

Uitreikingen postuum op 7 december 2022 in de 
Ambassade van Israel in den Haag aan:
Jan Willem & Wilhelmina van der Burgh- Reedijk en 
Jan Willem jr. & Wilhelmina van der Burgh- van Buijsen

Ten huize van de familie van Andre Rieu, de wereld-
beroemde musicus, in Maastricht werd op woensdag 
21 december 2022 de onderscheiding postuum 
uitgereikt aan: 
Petronella Eymael 
door Z. E. Modi Ephraim en de Honorair Consul 
van Israel, Benoit Wesley. 
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Yad Vashem onderscheidingen ErepenningEmotionele en mooie bijeenkomsten in de periode december 2022 tot oktober 2023 voor Menslievend Hulpbetoon in Goud

Op maandag 20 februari 2023 vond de uitreiking 
plaats in het Gemeentehuis van Veenendaal aan:
Gerrit & Heintje Vlastuin-Gaasbeek en aan
Johann Bernard & Jannigje Maria Heij-van den Berg

Het Israel Centrum in Nijkerk was op dinsdag 21 maart 
de locatie waar postuum de Yad Vashem versierselen 
werden overhandigd aan:
Johanna Berndina Vos en 
Klaas & Beiske Kliphuis- van Dijken.

Hendrik & Akke Woudstra-Banga, 
Barteld Tjibbeles & Maaike van der Werff-Kooistra, 
Wieger & Hendrikje Terpstra-Planting, 
Johannes Theodorus & Catharina Margaretha van Roon- Helsloot, 
Jan & Aaltje de Roo-Verbeek, 
werden op 3 mei geëerd in Stadsschouwburg de 
Harmonie, Leeuwarden

Nationaal Monument Kamp Amersfoort was de plek 
waar de uitreiking plaatsvond aan:
Barend & Willempje Aarts-Ravesloot, 
Gerrit Jacob & Hendrika Antonia Kramer-Harmsen en 
Wouterus & Wilhelmina van Egdom- van Dijken.
Deze ceremonie gebeurde op donderdag 6 juli.

Vele leerlingen, docenten en hoogwaardigheidsbekle-
ders kwamen op 13 september in het Lorentz Casimir 
Lyceum in Eindhoven bijeen om daar getuige te zijn 
van de overhandiging van de Yad Vashem medaille en 
oorkonde aan:
Johannes Jacobus Hendrikus & Elisabeth Helena Maria 
Heurkens-van Grootel,
Hermanus & Petronella Hendrina Heurkens- van Haren 
en  
Adrianus Petrus & Antonia Anna van Boxtel-Heurkens

De uitreiking ten behoeve van
Albertus & Petronella van Oene-de Geest 
en 
Dirk & Gijsberta van Garderen-van Egdom 
gebeurde op woensdag 11 oktober in het 
Nationaal Monument Kamp Amersfoort.

25 oktober was de synagoge in Delft de 
locatie waar de Yad Vashem onderschei-
ding postuum werd uitgereikt aan 
Pieter Johannes & Nelly Ott-Gootjes
De kinderen van het echtpaar Ott waren 
zichtbaar ontroerd, toen Avigail Frisch 
Ben Avraham de versierselen overhan-
digde.

20 februari - Veenendaal 21 maart - Nijkerk 3 mei - Leeuwarden

6 juli - Amersfoort

11 oktober - Amersfoort

25 oktober - Delft

Tentoonstelling
De Ambassade van de Bondsrepubliek Duitsland heeft 
in Tel Aviv een nieuwe tentoonstelling gelanceerd 
‘Humans of the Holocaust’, waar de Holocaust op een 
pijnlijke, artistieke manier wordt benaderd. Het laat de 
verhalen zien van veertig overlevenden, alsook verhalen 

van de tweede en derde generatie, die door de eerste 
generatie met al het leed werden geconfronteerd.

Of de tentoonstelling ook later in de Bondsrepubliek 
en verder in Europa te zien zal zijn, is nog onbekend.

Nieuw 
initiatief 
gelanceerd 
In Yad Vashem Jeruzalem is 
een nieuw initiatief gelanceerd 
om verhalen van overlevenden 
van de Holocaust te delen en te 
bewaren. Er wordt een nieuwe 
campagne opgezet om de verha-
len van overlevenden, samen met 
hun familieleden van de tweede 
en derde generatie.

De campagne “Our Holocaust 
Story” werd mogelijk gemaakt 
door de Claims Conference (the 
Conference on Jewish Material 
Claims against Germany)
Deze organisatie streeft naar de 
compensatie en restitutie voor 
overlevenden van de Holocaust, 
van wie eigendommen door de 
Nazi’s werden gestolen.
De campagne toont overlevenden 
van de Holocaust en hun families 
die verhalen over overleven en ver-
volging delen in de vorm van korte 
video’s.Het is belangrijk dit vast 
te leggen omdat het aantal over-
levenden, nu 78 jaar na het einde 
van de Tweede Wereldoorlog, 
snel afneemt. Vele overlevenden 
hebben nooit kinderen gekregen, 
waardoor de verhalen nooit in fa-
milieverband doorgegeven kunnen 
worden. Elke overlevende heeft 
een aangrijpend en uniek verhaal. 
Door deze verhalen door te geven  
binnen eigen familie, wordt dit niet 
vergeten

In de schitterende entourage van kasteel  Duiven-
voorde in Voorschoten, in aanwezigheid van Am-
bassadeurs en Tweede Kamerleden, genodigden en 
familieleden van de diplomaat Jan Zwartendijk werd 
in september jl. door de Minister President Mark 
Rutte de Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon 
in Goud, Nederlands hoogste onderscheiding, uit-
gereikt aan de zoon en dochter van Jan Zwartendijk. Jan Zwartendijk redde door zijn werk als waarne-

mend Consul van Nederland in Litouwen, samen 
met de Japanse zaakgelastigde, duizenden Joden uit 
de klauwen van de Nazi’s.Hij ontving in 1997 al de 
onderscheiding Rechtvaardige onder de Volken.

De Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon is de 
oudste en belangrijkste Nederlandse onderscheiding 
voor dappere daden die zijn verricht buiten een oor-
logssituatie of terrorisme. De onderscheiding wordt 
verleend aan ‘hen die een menslievende daad hebben 
verricht die de kenmerken draagt van moed, beleid en 
zelfopoffering’. Er bestaat een bronzen, zilveren en 
gouden uitvoering. Jan Zwartendijk werd geëerd met 
de gouden medaille. 

In zijn speech sprak de Minister President over de 
drie criteria waaraan Jan Zwartendijk heeft voldaan:
Moed  iets doen dat anderen nalaten of niet durven
Beleid weldoordacht en daadkrachtig optreden
Zelfopoffering gevaar voor eigen leven
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Jan Willem & Wilhelmina van der Burgh- Reedijk en 
Jan Willem jr. & Wilhelmina van der Burgh- van Buijsen

Ten huize van de familie van Andre Rieu, de wereld-
beroemde musicus, in Maastricht werd op woensdag 
21 december 2022 de onderscheiding postuum 
uitgereikt aan: 
Petronella Eymael 
door Z. E. Modi Ephraim en de Honorair Consul 
van Israel, Benoit Wesley. 
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Op maandag 20 februari 2023 vond de uitreiking 
plaats in het Gemeentehuis van Veenendaal aan:
Gerrit & Heintje Vlastuin-Gaasbeek en aan
Johann Bernard & Jannigje Maria Heij-van den Berg

Het Israel Centrum in Nijkerk was op dinsdag 21 maart 
de locatie waar postuum de Yad Vashem versierselen 
werden overhandigd aan:
Johanna Berndina Vos en 
Klaas & Beiske Kliphuis- van Dijken.

Hendrik & Akke Woudstra-Banga, 
Barteld Tjibbeles & Maaike van der Werff-Kooistra, 
Wieger & Hendrikje Terpstra-Planting, 
Johannes Theodorus & Catharina Margaretha van Roon- Helsloot, 
Jan & Aaltje de Roo-Verbeek, 
werden op 3 mei geëerd in Stadsschouwburg de 
Harmonie, Leeuwarden

Nationaal Monument Kamp Amersfoort was de plek 
waar de uitreiking plaatsvond aan:
Barend & Willempje Aarts-Ravesloot, 
Gerrit Jacob & Hendrika Antonia Kramer-Harmsen en 
Wouterus & Wilhelmina van Egdom- van Dijken.
Deze ceremonie gebeurde op donderdag 6 juli.

Vele leerlingen, docenten en hoogwaardigheidsbekle-
ders kwamen op 13 september in het Lorentz Casimir 
Lyceum in Eindhoven bijeen om daar getuige te zijn 
van de overhandiging van de Yad Vashem medaille en 
oorkonde aan:
Johannes Jacobus Hendrikus & Elisabeth Helena Maria 
Heurkens-van Grootel,
Hermanus & Petronella Hendrina Heurkens- van Haren 
en  
Adrianus Petrus & Antonia Anna van Boxtel-Heurkens

De uitreiking ten behoeve van
Albertus & Petronella van Oene-de Geest 
en 
Dirk & Gijsberta van Garderen-van Egdom 
gebeurde op woensdag 11 oktober in het 
Nationaal Monument Kamp Amersfoort.

25 oktober was de synagoge in Delft de 
locatie waar de Yad Vashem onderschei-
ding postuum werd uitgereikt aan 
Pieter Johannes & Nelly Ott-Gootjes
De kinderen van het echtpaar Ott waren 
zichtbaar ontroerd, toen Avigail Frisch 
Ben Avraham de versierselen overhan-
digde.

20 februari - Veenendaal 21 maart - Nijkerk 3 mei - Leeuwarden

6 juli - Amersfoort

11 oktober - Amersfoort

25 oktober - Delft

Tentoonstelling
De Ambassade van de Bondsrepubliek Duitsland heeft 
in Tel Aviv een nieuwe tentoonstelling gelanceerd 
‘Humans of the Holocaust’, waar de Holocaust op een 
pijnlijke, artistieke manier wordt benaderd. Het laat de 
verhalen zien van veertig overlevenden, alsook verhalen 

van de tweede en derde generatie, die door de eerste 
generatie met al het leed werden geconfronteerd.

Of de tentoonstelling ook later in de Bondsrepubliek 
en verder in Europa te zien zal zijn, is nog onbekend.

Nieuw 
initiatief 
gelanceerd 
In Yad Vashem Jeruzalem is 
een nieuw initiatief gelanceerd 
om verhalen van overlevenden 
van de Holocaust te delen en te 
bewaren. Er wordt een nieuwe 
campagne opgezet om de verha-
len van overlevenden, samen met 
hun familieleden van de tweede 
en derde generatie.

De campagne “Our Holocaust 
Story” werd mogelijk gemaakt 
door de Claims Conference (the 
Conference on Jewish Material 
Claims against Germany)
Deze organisatie streeft naar de 
compensatie en restitutie voor 
overlevenden van de Holocaust, 
van wie eigendommen door de 
Nazi’s werden gestolen.
De campagne toont overlevenden 
van de Holocaust en hun families 
die verhalen over overleven en ver-
volging delen in de vorm van korte 
video’s.Het is belangrijk dit vast 
te leggen omdat het aantal over-
levenden, nu 78 jaar na het einde 
van de Tweede Wereldoorlog, 
snel afneemt. Vele overlevenden 
hebben nooit kinderen gekregen, 
waardoor de verhalen nooit in fa-
milieverband doorgegeven kunnen 
worden. Elke overlevende heeft 
een aangrijpend en uniek verhaal. 
Door deze verhalen door te geven  
binnen eigen familie, wordt dit niet 
vergeten

In de schitterende entourage van kasteel  Duiven-
voorde in Voorschoten, in aanwezigheid van Am-
bassadeurs en Tweede Kamerleden, genodigden en 
familieleden van de diplomaat Jan Zwartendijk werd 
in september jl. door de Minister President Mark 
Rutte de Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon 
in Goud, Nederlands hoogste onderscheiding, uit-
gereikt aan de zoon en dochter van Jan Zwartendijk. Jan Zwartendijk redde door zijn werk als waarne-

mend Consul van Nederland in Litouwen, samen 
met de Japanse zaakgelastigde, duizenden Joden uit 
de klauwen van de Nazi’s.Hij ontving in 1997 al de 
onderscheiding Rechtvaardige onder de Volken.

De Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon is de 
oudste en belangrijkste Nederlandse onderscheiding 
voor dappere daden die zijn verricht buiten een oor-
logssituatie of terrorisme. De onderscheiding wordt 
verleend aan ‘hen die een menslievende daad hebben 
verricht die de kenmerken draagt van moed, beleid en 
zelfopoffering’. Er bestaat een bronzen, zilveren en 
gouden uitvoering. Jan Zwartendijk werd geëerd met 
de gouden medaille. 

In zijn speech sprak de Minister President over de 
drie criteria waaraan Jan Zwartendijk heeft voldaan:
Moed  iets doen dat anderen nalaten of niet durven
Beleid weldoordacht en daadkrachtig optreden
Zelfopoffering gevaar voor eigen leven



De eretitel ‘Rechtvaardige onder de Volkeren’, ook wel Yad Vashem-onderschei-
ding genoemd, bestaat uit een medaille en een oorkonde, Tevens wordt zijn of 
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gebeiteld van het park gewijd aan de ‘Rechtvaardigen onder de Volkeren’.
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Donkere dagen! Daadkrachtig optreden nodig

En dat komt niet doordat we in de wintertijd 
zitten, maar door de “toestand in de wereld”.
We leven mee met familie en vrienden, met alle 
onschuldige slachtoffers in het Midden Oosten. 
Met grote zorg zien wij in Nederland, hoe de een-
zijdige berichtgeving de samenleving beïnvloedt. 
Zorgen maken we ons ook over de enorme impact 
die de oorlog heeft op de regio en op de rest van 
de wereld.

De situatie roept op tot waakzaamheid tegen het 
sterker wordende antisemitisme. Het is van groot 
belang daar daadkrachtig tegen op te treden, waak-
zaam te zijn en te blijven. 
Yad Vashem laat ons zien wat de gevolgen zijn van 
discriminatie en uitsluiting. 

Met de wens voor, een voor allen voorspoedig jaar 
dat voor ons ligt en een alomvattende SHALOM.
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Want waarom herdenken we wat we denken te 
weten? Waarom herdenken we als er iedere dag of 
week of maand wel een moment voorbij trekt dat 
De Oorlog ons omsluit? Door een onverwachte 
stolperstein op straat, een boek of film die net 
verschijnt, door gedragen woorden en stemmen 
die ons waarschuwen voor waar uitsluiting en 
discriminatie in extremis toe kunnen leiden, door 
de holocaust als een nog altijd ongeëvenaard 
dieptepunt van de geschiedenis te beschouwen. 

Wat wij weten of dénken te weten verandert met 
de tijd. Omdat ons geheugen wordt gekleurd, ver-
vaagd en vervormd, omdat we leven in een tijd van 
nepnieuws, omdat wij denken dat de oorlog alleen 
díe oorlog is en niet in een andere verpakking, in 
beginnende vorm, in alledaagse levenstaferelen om 
de hoek kan komen kijken. Omdat we van velen 
niet mogen vergelijken, maar wanneer je dat stie-
kem toch zou doen, de eerste voortekenen van een 
nieuwe oorlog zich op meerdere plekken ter wereld 
in potentie zou kunnen aandienen, met een andere 
methode, met een al dan niet andere minderheid 
als slachtoffer en op een andere schaal. Maar in 
de basis begint alles bij hetzelfde principe: Als we 
geen morele grenzen trekken, als we meelopen, 

In 1953 werd door het Israëlische Parlement, de 
Knesset, het instituut Yad Vashem opgericht, om 
de Holocaust in al zijn facetten vast te leggen. Yad 
Vashem is een onderzoekscentrum dat studie ver-
richt naar zowel de oorzaken als de gevolgen van 
de Jodenvervolging in Europa voor en tijdens de 
Tweede Wereldoorlog. Bovendien is Yad Vashem 
een monument ter herinnering aan de miljoenen 
Joodse slachtoffers van de Holocaust.

De Staat Israel stelt zich middels Yad Vashem ook 
tot taak om niet-joodse mannen en vrouwen te 
eren, die met inzet van eigen leven en dat van hun 
huisgenoten, Joden hebben gered.

Herdenken = niet vergeten!
Dit is het thema van het 3e symposium dat de 
Stichting Vrienden van Yad Vashem Nederland op 
Woensdag 15 Mei 2024 gaat organiseren.
Van 13.00 – 18.00 uur zal dit symposium plaatsvin-
den in de Uilenburger Synagoge, in het hart van de 
voormalige Amsterdamse Joodse buurt.

Gerenommeerde sprekers zoals prof. Dr. Emile 
Schrijver, Prof. Dr. Bart Wallet en anderen zullen 
hun bijdrage leveren over dit symposiumthema.
Educatie is zeker voor toekomstige generaties hoog 
nodig en moet naar onze mening veel meer binnen 
het onderwijs geïntensiveerd worden.
Dat is dan de reden dat een groot aantal docenten 
uit het voortgezet en middelbaar onderwijs, uitge-
nodigd zijn dit symposium bij te wonen.

NU, in een steeds gecompliceerd wordende samen-
leving, moeten we NU wijzen op de gevaren van 
discriminatie en uitsluiting.

De kennis over de Holocaust neemt af en een klein 
deel noemt het zelfs “een mythe”.Belangenorganisa-
ties maar ook maatschappij- en geschiedenisleraren 
luiden de noodklok. Wordt er nog wel goed onderwe-
zen over het onderwerp Holocaust? En wil de gemê-
leerde huidige voortgezet- en middelbare schoolpo-
pulatie überhaupt nog wel wat over dit onderwerp 
horen? Er zijn inmiddels al vele docenten die zich 
niet comfortabel voelen om vrijuit te spreken. 

Er is veel onwetendheid over de gruwelijkheden van de 
Tweede Wereldoorlog, zegt ook de Claims Conference, 
een internationale organisatie die opkomt voor de 
overlevenden van de Holocaust. Er werd geschokt 
gereageerd op de uitkomst van een recent onderzoek, 
waaruit naar voren kwam dat bijna een kwart van 
de Nederlanders tussen 18 en 40 jaar de Holocaust 
bagatelliseert en/of ontkent.

Volgens de onderzoekers is dat percentage het hoogst 
van een reeks metingen in Westerse landen. Er is dus 
veel werk te doen, zegt ook de Minister van Justitie, 
Dilan Yeşilgöz. Een eerder onderzoek wees al uit 
dat 1 op de 5 docenten het thema niet of nauwelijks 
ter sprake kan brengen. 23% van de ondervraagden 
noemt de Holocaust een mythe of zwaar overdreven. 
Er zal dus meer aandacht in het onderwijs moeten 
komen.

Een ander probleem is dat geschiedenislessen juist 
nu onder druk staan. Vooral op het VMBO ontbreekt 
gewoonweg de tijd om de Tweede Wereldoorlog uit-
gebreid te behandelen. De uitslag van het onderzoek 
onderstreept ook nog eens het grote belang om de 
massamoord, ook op de Nederlandse Joden, centraal 
te houden bij de jaarlijkse 4 mei herdenkingen.

toekijken of zwijgen wanneer we het tegenover-
gestelde zouden moeten doen, zijn uitsluiting en 
discriminatie nooit ver weg. Als we onze comfor-
tabele levens leidend vanaf de zijlijn de wereldpo-
litiek aanschouwen alsof wij er zelf geen deel van 
uitmaken is een oorlog nooit ver weg. Maar ook als 
we niet opkomen voor mensen die wij zelf niet zijn 
of van wie we denken dat ze niet op ons lijken, is 
een nieuwe gitzwarte bladzijde in de geschiedenis 
ernstig dichtbij.

Laten we ons nog vele jaren afvragen waarom we 
herdenken. En laten we ieder jaar opnieuw tot de 
conclusie komen dat wat we weten niet toereikend 
is. Dat de oorlog ons als mensheid iets had moeten 
leren en dat teleurstellend weinig heeft gedaan. 
Waarom we herdenken? Omdat het moet. Omdat 
we onszelf iedere dag, of dan tenminste ieder jaar, 
weer moeten vertellen dat we morele grenzen moe-
ten trekken, niet moeten meelopen, niet mogen 
toekijken of zwijgen als welke minderheid dan ook 
wordt gediscrimineerd. De vraag stellen waarom 
we moeten herdenken, ís herdenken. Laten we die 
vraag stellen tot we erbij neervallen.

U bent van harte uitgenodigd dit symposium 
op 15 mei 2024 OOK bij te wonen.
Aanmelden kan via email simondde@xs4all.nl
De deelnamekosten incl. koffie/thee, drinks e.d. 
zijn Eur 30,- per persoon.

Na uw aanmelding ontvangt u een bevestiging 
waarna het bedrag ad € 30,- per persoon kan worden 
overgemaakt.

De vraag stellen 
Herdenken = niet vergeten Wat weten ze nog?

Column
Symposium Onderwijs

     waaróm we herdenken is in 
essentie het herdenken zélf

Educatie is zeker voor toekomstige generaties hoog nodig De situatie is zorgelijk

Woensdag 15 mei 2024, 13.00 – 18.00 u, Uilenburger Synagoge

Door Ronit Palache

Wij hopen ook dit jaar opnieuw 
een beroep op u te mogen doen

Daag Acceptgiro!
Sinds juni is de acceptgiro verdwenen, maar er zijn 
gelukkig andere manieren om uw gift over te maken.

Eenmalige donatie
Maak het bedrag waarmee u wilt ondersteunen over 
op Bankrekeningnummer NL07INGB 000 31 60 930

Een gift via de 
QR code kan 
natuurlijk ook

Automatische incasso
U geeft ons een machtiging om eenmalig of perio-
diek een bedrag van uw rekening naar die van ons 
over te boeken.De machtiging kunt u op elk gewenst 
moment stopzetten.

Periodieke schenking
Vanwege de optimale belastingaftrek is dit de meest 
gekozen en interessantste mogelijkheid.
U legt zich voor een periode van minimaal 5 jaar 
voor een vast bedrag per maand, kwartaal, half 
jaar of jaar vast.Wilt u dit regelen? Neem dan even 
contact met ons op. U kunt zelf een overeenkomst 
periodieke gift downloaden van de site van de 
Belastingdienst. 
U vult de overeenkomst in, stuur het dan aan ons 
Secretariaat Yad Vashem, Biesboschstraat 30’, 
1078 MT Amsterdam.
Wij vullen dan de ontbrekende gegevens op het 
formulier in en sturen het weer retour.
Wij hopen ook dit jaar opnieuw een beroep op u te 
mogen doen en ons te verblijden met een financiële 
bijdrage. Het werk van onze Stichting Vrienden van 
Yad Vashem Nederland blijft aangewezen op giften.

Met uw gift kunnen wij wij er toe bijdragen dat het 
onderzoekswerk in Israel t.b.v. de aanvragen voor 
de toekenning van een Yad Vashem medaille en 
oorkonde, kan blijven doorgaan.
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Met de wens voor, een voor allen voorspoedig jaar 
dat voor ons ligt en een alomvattende SHALOM.
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Want waarom herdenken we wat we denken te 
weten? Waarom herdenken we als er iedere dag of 
week of maand wel een moment voorbij trekt dat 
De Oorlog ons omsluit? Door een onverwachte 
stolperstein op straat, een boek of film die net 
verschijnt, door gedragen woorden en stemmen 
die ons waarschuwen voor waar uitsluiting en 
discriminatie in extremis toe kunnen leiden, door 
de holocaust als een nog altijd ongeëvenaard 
dieptepunt van de geschiedenis te beschouwen. 

Wat wij weten of dénken te weten verandert met 
de tijd. Omdat ons geheugen wordt gekleurd, ver-
vaagd en vervormd, omdat we leven in een tijd van 
nepnieuws, omdat wij denken dat de oorlog alleen 
díe oorlog is en niet in een andere verpakking, in 
beginnende vorm, in alledaagse levenstaferelen om 
de hoek kan komen kijken. Omdat we van velen 
niet mogen vergelijken, maar wanneer je dat stie-
kem toch zou doen, de eerste voortekenen van een 
nieuwe oorlog zich op meerdere plekken ter wereld 
in potentie zou kunnen aandienen, met een andere 
methode, met een al dan niet andere minderheid 
als slachtoffer en op een andere schaal. Maar in 
de basis begint alles bij hetzelfde principe: Als we 
geen morele grenzen trekken, als we meelopen, 

In 1953 werd door het Israëlische Parlement, de 
Knesset, het instituut Yad Vashem opgericht, om 
de Holocaust in al zijn facetten vast te leggen. Yad 
Vashem is een onderzoekscentrum dat studie ver-
richt naar zowel de oorzaken als de gevolgen van 
de Jodenvervolging in Europa voor en tijdens de 
Tweede Wereldoorlog. Bovendien is Yad Vashem 
een monument ter herinnering aan de miljoenen 
Joodse slachtoffers van de Holocaust.

De Staat Israel stelt zich middels Yad Vashem ook 
tot taak om niet-joodse mannen en vrouwen te 
eren, die met inzet van eigen leven en dat van hun 
huisgenoten, Joden hebben gered.

Herdenken = niet vergeten!
Dit is het thema van het 3e symposium dat de 
Stichting Vrienden van Yad Vashem Nederland op 
Woensdag 15 Mei 2024 gaat organiseren.
Van 13.00 – 18.00 uur zal dit symposium plaatsvin-
den in de Uilenburger Synagoge, in het hart van de 
voormalige Amsterdamse Joodse buurt.

Gerenommeerde sprekers zoals prof. Dr. Emile 
Schrijver, Prof. Dr. Bart Wallet en anderen zullen 
hun bijdrage leveren over dit symposiumthema.
Educatie is zeker voor toekomstige generaties hoog 
nodig en moet naar onze mening veel meer binnen 
het onderwijs geïntensiveerd worden.
Dat is dan de reden dat een groot aantal docenten 
uit het voortgezet en middelbaar onderwijs, uitge-
nodigd zijn dit symposium bij te wonen.

NU, in een steeds gecompliceerd wordende samen-
leving, moeten we NU wijzen op de gevaren van 
discriminatie en uitsluiting.

De kennis over de Holocaust neemt af en een klein 
deel noemt het zelfs “een mythe”.Belangenorganisa-
ties maar ook maatschappij- en geschiedenisleraren 
luiden de noodklok. Wordt er nog wel goed onderwe-
zen over het onderwerp Holocaust? En wil de gemê-
leerde huidige voortgezet- en middelbare schoolpo-
pulatie überhaupt nog wel wat over dit onderwerp 
horen? Er zijn inmiddels al vele docenten die zich 
niet comfortabel voelen om vrijuit te spreken. 

Er is veel onwetendheid over de gruwelijkheden van de 
Tweede Wereldoorlog, zegt ook de Claims Conference, 
een internationale organisatie die opkomt voor de 
overlevenden van de Holocaust. Er werd geschokt 
gereageerd op de uitkomst van een recent onderzoek, 
waaruit naar voren kwam dat bijna een kwart van 
de Nederlanders tussen 18 en 40 jaar de Holocaust 
bagatelliseert en/of ontkent.

Volgens de onderzoekers is dat percentage het hoogst 
van een reeks metingen in Westerse landen. Er is dus 
veel werk te doen, zegt ook de Minister van Justitie, 
Dilan Yeşilgöz. Een eerder onderzoek wees al uit 
dat 1 op de 5 docenten het thema niet of nauwelijks 
ter sprake kan brengen. 23% van de ondervraagden 
noemt de Holocaust een mythe of zwaar overdreven. 
Er zal dus meer aandacht in het onderwijs moeten 
komen.

Een ander probleem is dat geschiedenislessen juist 
nu onder druk staan. Vooral op het VMBO ontbreekt 
gewoonweg de tijd om de Tweede Wereldoorlog uit-
gebreid te behandelen. De uitslag van het onderzoek 
onderstreept ook nog eens het grote belang om de 
massamoord, ook op de Nederlandse Joden, centraal 
te houden bij de jaarlijkse 4 mei herdenkingen.

toekijken of zwijgen wanneer we het tegenover-
gestelde zouden moeten doen, zijn uitsluiting en 
discriminatie nooit ver weg. Als we onze comfor-
tabele levens leidend vanaf de zijlijn de wereldpo-
litiek aanschouwen alsof wij er zelf geen deel van 
uitmaken is een oorlog nooit ver weg. Maar ook als 
we niet opkomen voor mensen die wij zelf niet zijn 
of van wie we denken dat ze niet op ons lijken, is 
een nieuwe gitzwarte bladzijde in de geschiedenis 
ernstig dichtbij.

Laten we ons nog vele jaren afvragen waarom we 
herdenken. En laten we ieder jaar opnieuw tot de 
conclusie komen dat wat we weten niet toereikend 
is. Dat de oorlog ons als mensheid iets had moeten 
leren en dat teleurstellend weinig heeft gedaan. 
Waarom we herdenken? Omdat het moet. Omdat 
we onszelf iedere dag, of dan tenminste ieder jaar, 
weer moeten vertellen dat we morele grenzen moe-
ten trekken, niet moeten meelopen, niet mogen 
toekijken of zwijgen als welke minderheid dan ook 
wordt gediscrimineerd. De vraag stellen waarom 
we moeten herdenken, ís herdenken. Laten we die 
vraag stellen tot we erbij neervallen.

U bent van harte uitgenodigd dit symposium 
op 15 mei 2024 OOK bij te wonen.
Aanmelden kan via email simondde@xs4all.nl
De deelnamekosten incl. koffie/thee, drinks e.d. 
zijn Eur 30,- per persoon.

Na uw aanmelding ontvangt u een bevestiging 
waarna het bedrag ad € 30,- per persoon kan worden 
overgemaakt.

De vraag stellen 
Herdenken = niet vergeten Wat weten ze nog?
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Educatie is zeker voor toekomstige generaties hoog nodig De situatie is zorgelijk

Woensdag 15 mei 2024, 13.00 – 18.00 u, Uilenburger Synagoge

Door Ronit Palache

Wij hopen ook dit jaar opnieuw 
een beroep op u te mogen doen

Daag Acceptgiro!
Sinds juni is de acceptgiro verdwenen, maar er zijn 
gelukkig andere manieren om uw gift over te maken.

Eenmalige donatie
Maak het bedrag waarmee u wilt ondersteunen over 
op Bankrekeningnummer NL07INGB 000 31 60 930

Een gift via de 
QR code kan 
natuurlijk ook

Automatische incasso
U geeft ons een machtiging om eenmalig of perio-
diek een bedrag van uw rekening naar die van ons 
over te boeken.De machtiging kunt u op elk gewenst 
moment stopzetten.

Periodieke schenking
Vanwege de optimale belastingaftrek is dit de meest 
gekozen en interessantste mogelijkheid.
U legt zich voor een periode van minimaal 5 jaar 
voor een vast bedrag per maand, kwartaal, half 
jaar of jaar vast.Wilt u dit regelen? Neem dan even 
contact met ons op. U kunt zelf een overeenkomst 
periodieke gift downloaden van de site van de 
Belastingdienst. 
U vult de overeenkomst in, stuur het dan aan ons 
Secretariaat Yad Vashem, Biesboschstraat 30’, 
1078 MT Amsterdam.
Wij vullen dan de ontbrekende gegevens op het 
formulier in en sturen het weer retour.
Wij hopen ook dit jaar opnieuw een beroep op u te 
mogen doen en ons te verblijden met een financiële 
bijdrage. Het werk van onze Stichting Vrienden van 
Yad Vashem Nederland blijft aangewezen op giften.

Met uw gift kunnen wij wij er toe bijdragen dat het 
onderzoekswerk in Israel t.b.v. de aanvragen voor 
de toekenning van een Yad Vashem medaille en 
oorkonde, kan blijven doorgaan.
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